
SICILIË 2024
OverKop Genk



Met OverKop Genk zijn we voor het eerst op buitenlandse
reis geweest, een mijlpaal waar we ontzettend trots op
zijn. Dankzij de steun van Roots Vlaanderen hebben we
een project binnengehaald waarmee we een Erasmus+
reis konden organiseren. Deze bijzondere reis vond plaats
van 20 tot en met 29 augustus en bood ons de kans om
internationale ervaringen en nieuwe inzichten op te doen.



Onze reis naar Sicilië begon vroeg in de ochtend. Om 6:00
uur stonden alle 13 jongeren en 3 begeleiders klaar in Genk,
klaar om met 5 auto's naar de luchthaven van Eindhoven te
rijden. Voor veel jongeren was dit een spannende ervaring,
omdat het voor sommigen niet alleen hun eerste keer in een
vliegtuig was, maar ook hun eerste keer in het buitenland.

Na een vlotte vlucht werden we warm ontvangen door onze
gastvrouw Alessia in Catania. Ze bracht ons met twee busjes
naar het kleine stadje Pozzillo, waar we de eerste vijf dagen
zouden verblijven. Daar ontmoetten we al snel onze
Siciliaanse reisgenoten: 4 niet-begeleidde minderjarige
vluchtelingen en hun 2 begeleiders. En zo begon ons
avontuur!

DAG 1





Geen tijd te verliezen! In de namiddag gingen we meteen naar
het strand, dat op slechts 50 meter afstand lag. Met 33 graden
was een verfrissende duik onvermijdelijk. Na het zwemmen
speelden we een potje kennismakings-uno: elke keer als
iemand een kaart legde, zei je het nummer in het Italiaans voor
de Belgen en in het Nederlands voor de Sicilianen. Een leuke
manier om elkaar en de taal beter te leren kennen!









Na een heerlijke zelfgemaakte pasta ging we op verkenning in
het nabijgelegen dorpje Torre Archirafi. We genoten van een
charmante avondmarkt en ontspanden met een mocktail bij een
gezellig barretje.





De volgende dag stonden we vroeg op en namen we de trein
naar Catania. Daar maakten we een leuke stadswandeling
langs verschillende bezienswaardigheden, waarbij onze
Siciliaanse reisgenoten ons het één en ander over de cultuur
van het eiland leerden. We stopten bij een bekende eetzaak
voor een heerlijke lunch met Arancini. Na al dat wandelen was
het tijd voor wat vrije tijd: shoppen, genieten van een
verfrissende fruitsap of een gelato – wat je maar wilde! Rond
15:00 uur vervolgden we onze reis naar Acireale.

DAG 2









In Acireale bezochten we een opvangcentrum voor
minderjarige vluchtelingen, waar de 4 jongens die met ons in
de hostel verbleven hun thuis hadden. Na een korte
rondleiding speelden we samen spelletjes, schilderden we en
dansten we – de sfeer was geweldig! 's Avonds werden we
getrakteerd op een heerlijke maaltijd, verzorgd door hun chef.









Dag 3 begon wat moeizamer. 's Nachts werd er tot in de late
uurtjes gepraat. Met wat lekkere snacks erbij leerden we
elkaar snel beter kennen. Geheimen werden gedeeld en
vriendschappen gesmeed. Dit beloofde alvast een geweldige
vakantie te worden!

Vandaag kozen we daarom voor een relaxte start. We
begonnen de dag met een typisch Belgisch spelletje: 'ninja'.
Onze Siciliaanse vrienden moesten even wennen, maar al snel
begrepen ze de regels. Het was lachen, gieren en brullen met
deze bende!

DAG 3





In de namiddag reisden we
door naar Aci Castello, waar
we genoten van een
verfrissende duik en op rotsen
klommen. 







Na al dat zwemmen en al de fotoshoots was het tijd voor
echte Italiaanse pizza! 



Vandaag was het hoogtepunt van onze reis aangebroken: we
gingen eindelijk de Etna op! Wat een ervaring! Na een lange
busrit stapten we uit op 3300 meter hoogte en werden we
beloond met een adembenemend uitzicht. Voor veel jongeren
was dit een geweldige binnenkomer en meteen de leukste
activiteit van de hele reis!

DAG 4













Op onze laatste gezamenlijke dag kwamen twee Siciliaanse
mannen langs die een multicultureel koor organiseren voor
vluchtelingen. Ze gaven ons uitleg over hun werk en hoe
migranten in Sicilië worden ontvangen. Met enkele schokkende
cijfers werden we weer even met beide benen op de grond
gezet. We sloten de sessie af met een typisch Senegalese
liedje, 'Fatou Yo'.

Na deze informatieve middag hielpen onze jongeren met de
voorbereiding van de BBQ. We sloten de avond af met een
heerlijke maaltijd samen. Alessia had zelfs een verrukkelijke
tiramisu gemaakt.

DAG 5









Op dag 6 was het tijd om verder te reizen naar het volgende
deel van onze reis, wat ook het einde betekende van onze
Erasmus+ ervaring. We begonnen de ochtend met een heerlijk
ontbijt en sloten af met de uitreiking van de Youthpass aan
alle deelnemers.

DAG 6





Omdat we na deze vijf dagen het prachtige Sicilië nog niet
wilden verlaten, hebben onze jongeren een extra inspanning
geleverd. In de maanden voorafgaand aan de reis hebben ze
meerdere keren vrijwilligerswerk gedaan, festivals afgebroken,
snoepzakken verkocht, en meer, zodat we toch nog een paar
dagen langer konden genieten van dit mooie eiland. En dat is
gelukt! De laatste vier dagen verbleven we in het Hotel Caesar
Palace, waar we genoten van een heerlijk all-inclusive buffet.
We maakten een boottocht, gingen naar een amfitheater en
trotseerde de wilde zee met de jet-ski!

 Wat hebben we genoten!

DEEL II












